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Zaterdag 26 oktober vertrekken we met een medisch team van Schiphol met als bestemming Accra. 
Het team bestaat uit Adriaan Mostert, orthopaedisch chirurg, Karel Kruizenga , anesthesioloog, 
Robert Jasper Zoer, operatieassistent en Cor Wellenberg, operatieassistent. Cors vrouw Gerda en 
collega Renske Remmink gaan op eigen kosten mee. Renske is met haar dochter Hailey, die een 
Ghanese vader heeft.
Na een hartelijke ontvangst door Philemon gaan we met chauffeur Aikins over hobbelige wegen naar 
Koforidua.
Zondag besteden we met een kerkdienst en ontbijt bij de paters en een rondleiding door het St 
Joseph ziekenhuis voor RJ en Karel. Voor Adriaan en mij meer dan bekend terrein, ook de dames 
waren er al eens geweest. Het St Joseph ziekenhuis is gespecialiseerd in orthopedie en traumatologie 
maar er worden ook algemene operaties gedaan en er is een afdeling voor kraamvrouwen en mensen 
met diabetes.

’s Middags bezoeken we Boti Falls en lopen we een rondje over de verpleegafdelingen en maken een 
operatieprogramma voor de maandag.
De eerste week hebben we maar een paar kinderen geopereerd met Blounts disease, een ernstige 
vorm van O benen. Daarnaast was er genoeg aanbod van volwassenen om te opereren waaronder 
ook helaas onze goede vriend Michael. Michael had 2 jaar geleden een nieuwe heup gekregen maar 
deze was helaas geïnfecteerd. RJ maakte zich onsterfelijk door een aantal instrumenten te maken 
voor deze ingreep. Bovendien heeft hij bijna alle beitels en osteotomen geslepen en dit uitgelegd aan 
Francis en Owudu van de sterilisatie afdeling.
Mr Moro, de portier, kwam ondertussen met een aantal kinderen die wellicht geopereerd konden 
worden.



Het weekend werd doorgebracht in Ko-Sa Beach resort, zo’n 6 uur rijden over zeer slechte wegen en 
vele politie controles onderweg. Ko-Sa, gerund door een Nederlands echtpaar is een prachtige plek 
aan het strand om te vertoeven.
Zondagochtend hebben we het nabij gelegen slavenfort El Mina bezocht. Onze voorouders hebben 
daar vreselijke dingen met mensen gedaan en ze op transport naar de Cariben en Amerika gezet als 
ware het handelswaar.

De tweede week zijn we gestart met het opereren van kinderen met de bekende O-benen en 
klompvoeten. In Nederland zien we niet zulke ernstige vorm van klompvoeten als in Ghana. Hier 
worden de kinderen al snel behandeld met een gips of een kleine operatieve ingreep. In Ghana lopen 
sommige kinderen op de buitenenkel en staat de voet er bijna 90 graden onder.
De laatste dagen nog wat volwassenen geopereerd, dit alles samen met onze Ghanese collega’s die 
prima hun vak verstaan met de beperktere middelen die ze daar hebben.
Wij verblijven in het klooster van de orde van St John of God, een orde die over de hele wereld 
ziekenhuizen runt. In het St Joseph werken zo’n 6-8 broeders. We slapen in een klein kamertje met 
douche, WC en een fan. Ontbijt, lunch en diner eten we in de eetzaal van het klooster en ’s avonds 
drinken we een biertje in een tuinkoepeltje. Prima verzorging.
Na een hartelijk afscheid brengt Aikins ons weer naar het vliegveld en komen we zaterdag aan in een 
koud Nederland.
Al met al een geslaagde reis.

                      




